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De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Galaten 5:22

De appel valt niet ver van de boom.

We zien in de veldprojecten geregeld
dat sommige kinderen die opgroeien

in omstandigheden van misbruik,
verwaarlozing en verslavingen, wanneer
ze volwassen zijn, helaas ook in dezelfde
val trappen die van generatie op
generatie al in de familie is.

Veel kinderen zijn vastbesloten niet
hun ouders te kopiéren. Zonder hulp en
goede voorbeelden kunnen ze de moed
verliezen en in dezelfde val trappen.

In onze projecten willen we met

woord en daad deze kinderen helpen.
Dankzij Jezus is er hoop. Ze mogen

als Zijn kinderen het gezin van God
binnengaan, waar God de Vader ons
het allerbeste voorbeeld geeft. Hij geeft
liefdevol instructies en leiding over hoe
we kunnen worden zoals we bedoeld
zijn. Zo mogen we steeds meer op Zijn
Geliefde Zoon Jezus gaan lijken.

Hoe behouden we Gods karakter?

Net zoals we doktersbezoeken nodig
hebben voor gezondheidscontroles,
hebben we ook Bijbelse check-ups
nodig. Galaten 5:22-26, 1 Korintiérs

13, Kolossenzen 3:12-15 zijn goede
graadmeters waaraan we onszelf
kunnen beoordelen, alsof we in een
spiegel kijken. Hoe mooi en aangenaam
voor de ogen en het hart is de aanblik
van zo'n persoon! Wanneer we de
eigenschappen van Zijn karakter krijgen
en vertonen, dan kunnen anderen naar
ons kijken en inderdaad zeggen: “de
appel valt niet ver van de boom."

Wij geloven dat wat in liefde gezaaid
is in de harten van toen, vrucht blijft
dragen zelfs in de volgende generatie.

Casa Lumina:
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Team helpt familie

Alina Andor is sinds 2002 kleuteronderwijzeres en intensief betrokken bij de
huiswerkbegeleiding van Casa Lumina. Zelf ziet ze het niet als werk maar zegt: “Werken
met deze kinderen is geen werk, het is een passie en een leven vervullend doel voor mij.”
Door de jaren heeft ze een zeer speciale band opgebouwd met de kinderen die haar

echt op handen dragen.

Ook geniet ze het respect en vertrouwen
van de ouders waardoor ze haar om hulp
durven vragen. Zij vertelde ons over de
familie Otvés: vader (30 jr.) en 3 zoontjes,
hebben een zeer moeilijk jaar achter de rug
omdat moeder (23) het gezin heeft verla-
ten. Dit zorgde voor een zeer traumatische
situatie. Moeder nam het oudste zoontje
(6) Robert mee. Robert wilde graag bij zijn
vader wonen, die alles in het werk gesteld
heeft om hiervoor te zorgen. Zijn moe-
der had vaak geen eten in huis waardoor
de warme maaltijd die hij in Casa Lumina
kreeg de enige maaltijd op een dag was.
Hij heeft veel meegemaakt bij zijn moeder
waardoor hij getraumatiseerd is. Ook heeft
hij een achterstand op school opgelopen
omdat hij op verschillende scholen zat
(wegens 4 verhuizingen) en werd hij niet
geholpen met zijn online-lessen.

Alina vertelt: Hamza Robert is zo'n goede
vader en werkt erg hard om zijn kinderen
een goede jeugd te geven. Teneinde raad
kwam hij deze zomer naar Casa Lumina, er
was niemand anders die hem kon helpen. Het
gezin dreigde op straat gezet te worden
omdat vader de huur niet meer kon beta-
len. Mede dankzij extra giften kon er voor

uitstel gezorgd worden zodat het gezin
niet meteen op straat gezet werd. Uitzet-
ting is nog steeds mogelijk als de rest van
de huur niet wordt betaald. Vader Otvos
is erg dankbaar voor de hulp die hij krijgt
van het team van Casa Lumina. Hij vertelde
dat hij dichter naar God toe is gegroeid on-
danks de grote moeilijkheden.

Toen Robert nog
een baby was,
kwam zijn moeder
naar de moeder-en
kind  begeleiding
van Casa Lumina.
Ze had oprechte interesse in God en deed
goed haar best met de gegeven opvoed-
kundige adviezen. Wilt u bidden voor dit ge-
zin, ook dat moeder weer terug mag keren. Bij
God is tenslotte niets onmogelijk.

Bij God is
tenslottte niets
onmogelijk!

Het maandbudget voor Casa Lumina staat
zwaar onder druk door alle prijsstijgingen en
extra eisen vanuit de overheid waaraan vol-
daan moet worden. De huidige inkomsten
kunnen het maandelijks budget niet aan.
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Wilt u overwegen sponsor te worden
voor een maandelijks bedrag voor
bijvoorbeeld een jaar?

® Patric & Raymond Otvos



“EIR kind heeft het nodig om begrepen en persoonlijk
geholpen te worden, dat 1s het eerste doel. Als dit
gelukt is, is het volgende doel het educatieve”

Alina Andor (kleuteronderwijzeres Casa Lumina)

Bezoek aan de Kleuterschool in Slobozia, Roemenié

25 kinderen kwamen een dagje terug naar school voor het speciale spelprogramma wat
wij (Gerrit en Laura Wiersema) mochten organiseren. Dit was een welkome afwisseling
tijdens de lange saaie zomervakantie! Laura vertelde over de vruchten van de Geest.

We hebben geknutseld en spelletjes ge-
daan en sloten de dag af met een gezamen-
lijke maaltijd. Het viel ons op dat veel kin-
deren hun croissantje amper aanraakten,
sommigen aten een hapje, anderen lieten
het zelfs in de verpakking zitten. We vroe-
gen Lacramioara hoe dit kon. Ze vertelde
ons dat dit met schaamte te maken heeft.
Deze kinderen vinden het zo lekker, zeker
omdat ze dit bijna nooit krijgen, maar dit
willen ze niet laten merken. Op zo'n jonge
leeftijd zit schaamte om afkomst en armoe-
deeralin.

Wilt u meebidden dat de Heer deze waar-
devolle mensen laat zien dat ook al hebben
ze minder, dit niet betekend dat ze minder
waard zijn.

Lacramioara stelde ons voor aan Daniel
Surdu. Een man van begin 30 die zijn kinde-
ren kwam ophalen. Daniel was een van de
eerste kinderen die naar de kleuterschool
kwam. Hij gaat naar de kerk, heeft werk,
rijdt in een auto en kan gewoon voor zijn
gezin zorgen. Dingen die normaal lijken,

maar in het licht van de geschiedenis van
dit dorp, eigenlijk best bijzonder zijn. Voor
hem waren de eerste jaren in de klas van
Lacramioara cruciaal in zijn ontwikkeling.
Hij kwam nu niet met een achterstand bij
de dorpsschool en kon gewoon zijn school
afmaken en hierdoor ook een beter leven
opbouwen.

Laura sprak met hem: Je bent nu zelf vader
en brengt jouw kinderen nu ook hier. Hoe heb
Jjij het destijds ervaren?

Daniel verteld: Het was een van de beste
periodes van mijn jeugd. Ik heb veel goede
dingen hier geleerd, daarom breng ik mijn
kinderen ook hier. Kleuteronderwijs is twee-
de na de ouders in het leren en vertellen wat
goed is. Je leert hier ook dingen waar veel
ouders vaak geen geduld voor hebben. Het is
een feit dat veel kinderen hier een kort lont-
je hebben. Maar Lacramioara ontwapent ze
met oneindig veel geduld en tact. Ik heb veel
vertrouwen in haar en kan aan iedereen deze
kleuterschool aanbevelen.

Laura: Heb je een boodschap voor de (jaren-
lange) sponsors van de kleuterschool?

Daniel: Ik geloof dat de sponsors iets heel
speciaals hebben gedaan voor onze gemeen-
schap, dat ze een groot vertrouwen hebben
in mevrouw Lacramiora (zoals ze in het dorp
genoemd wordt). Onze gemeenschap is ge-
weldig geholpen. Ik geloof dat God ze rijkelijk
zal zegenen.

Verder vertelt Daniel dat er veel uit de Bij-
bel wordt onderwezen en worden er ook
Bijbelverzen uit het hoofd geleerd.

Laura: Dus ouders geven de voorkeur aan
een Christelijke opvoeding?

Daniel: Ze hechten hier waarde aan omdat
Zzij zelf ook Christen zijn en we willen graag
dat onze kinderen dingen leren overeenkom-
stig Zijn Woord. Deze kleuterschool bereidt
de kinderen goed voor zodat ze helemaal
meekomen op de basisschool.

Laura (samenvattend): Als kind maakte de
kleuterschool een verschil in het dagelijks le-
ven dat grijs kon zijn en dit gaf kleur in jullie
levens!

Graag vragen wij uw gebed voor de
financién voor de kleuterschool.

Het maandbudget is € 2085,-. Wilt u
overwegen sponsor te worden voor
bijvoorbeeld 1 jaar voor €10 (of meer)
per maand of eenmalig een gift geven?

Zonder uw giften is zendingswerk onmogelijk

Hartverwarmend waren uw giften voor de nieuwe verwarming voor de
kleuterschool. Dankzij uw giften, is er begonnen met het werk voor de nieuwe
verwarming en zal de kleuterschool goed verwarmd zijn deze winter! (foto's
volgen) Lacramioara is erg dankbaar hiervoor.
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