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Mijn handen vol... 
Lăcrămioara Voinescu (kleuteronderwijzeres ‘Het vuurvliegje’, Slobozia, Roemenië) schrijft:

Met God’s hulp heb ik 26 weken les gegegeven. De kinderen uit Engeland zijn weer 

terug dus heb ik mijn handen vol aan de 32 kinderen! Tijdens het buitenspelen is het 

moeilijk een oogje op iedereen te houden. De onderwijsinspectie vroeg aan mij hoe ik 

dit allemaal kan doen. Ik heb getuigd dat God mij de kracht hiervoor geeft. 

Het geeft mij grote vreugde met deze kinderen 

te werken maar tegelijkertijd besef ik dat er 

een onderwijzeres bij moet komen. Ook de 

inspecteurs hebben dit gezegd. 

Ik ben zo dankbaar dat alles gelukt is de 

afgelopen weken. Naast de verplichte 

lessen hebben de kinderen ook veel leuke 

buitenschoolse activiteiten gedaan. Dit 

schooljaar heb ik samengewerkt met een 

poppentheatergroep. Dit heeft een heel 

positief effect op de kinderen. Zij beleven 

de verhalen zo intens, dat er tranen in mijn 

ogen komen als ik de blijdschap van deze 

fantastische kinderen zie. Denis, Yanis en Kevin 

worden met moeite in bedwang gehouden 

om niet naast de poppen te belanden!

De kinderen van groep 2 hadden een 

thema-week over boeken waarin ze veel 

geleerd hebben. Ook hebben zij een eigen 

verhalenboek gemaakt en ter afsluiting kwam 

er een kinderboekenschrijfster. Wat een 

waardevolle momenten waren dit! Nazward 

ging helemaal op in dit project. Hij houdt van 

verhalen en was de leider bij het verhalen 

vertellen. Hij komt uit een jong gezin dat groot 

belang hecht aan opvoeding. Zijn ouders 

helpen bij de buitenschoolse activiteiten en 

hebben ook geholpen met bomen planten in 

de tuin van de kleuterschool.

Vasilică was een grote uitdaging voor mij 

omdat zijn gezin hem niet kan helpen bij zijn 

ontwikkeling. Het is hem gelukt vooruitgang 

te boeken in zijn sociale ontwikkeling. Hij 

begint te integreren tijdens het samenspelen. 

Deze week was hij zelfs groepsleider! Hij 

moest helpen bij het uitdelen van materialen 

en speelgoed en heeft de jongere kinderen 

geholpen bij het neerzetten van hun stoelen. 

Ik werk intensief met de 13 kinderen van 6 jaar 

oud om hen voor te bereiden op de basisschool, 

wetende dat hen dat een grote voorsprong 

geeft. De leerkrachten van de basisschool 

hebben ons meermaals bedankt voor de wijze 

waarop we de kinderen voorbereiden. Met 

Gods hulp hoop ik alle doelen te bereiken met 

deze groep en de 19 kinderen van 3-4 jaar.

Alle activiteiten worden door de kinderen 

gewaardeerd, en dat is ook reden waarom de 

ouders hun kinderen met moeite meekrijgen 

naar huis, aan het einde van de schooldag.

Uw gift is van harte welkom op: 
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o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

   Openb. 22:20

Op het moment dat u deze nieuwsbrief 

leest, zitten we in de periode tussen Pasen 

en Pinksteren.

We hebben net het lijden en de 

opstanding van de Here Jezus herdacht 

en zien nu uit naar het herdenken van de 

uitstorting van de Heilige Geest.

Op de dag van Pinksteren, ruim 2.000 jaar 

geleden werd de Heilige Geest uitgestort 

op de discipelen. Dit met het doel dat 

zij kracht zouden ontvangen om Zijn 

getuigen te zijn en het Koninkrijk van God 

zouden verkondigen over de hele wereld.

In deze editie van de nieuwsbrief 

vertellen we u over Lăcrămioara 

van kleuterschool “het Vuurvliegje” 

in Slobozia. Zij blijft het evangelie 

verkondigen aan Roma en andere 

kansarme kinderen. Het is een erg drukke 

periode voor haar geweest omdat ze 

alle papieren voor de overheidsinspectie 

in orde moest maken. Ze heeft dit met 

veel inzet en liefde gedaan. Zelfs de 

inspecteurs waren onder de indruk van 

de kwaliteit van de papieren. Ook Dana 

Simonescu en Viki Antal blijven het 

evangelie verkondigen aan de kinderen, 

die aan hen zijn toevertrouwd. Jezus 

te kennen als Heer en Heiland zal de 

kinderen hoop en moed blijven geven als 

zij opgroeien in deze roerige tijden.

We willen door ons werk het vuur van 

de Geest brandende houden, vooral 

in deze donkere tijd. We blijven het 

evangelie en het komende Koninkrijk 

verkondigen, totdat Hij terugkomt en 

alles zal herstellen. Het is een zegen om 

hier onderdeel van te zijn. Ziet u er ook 

zo naar uit? Maranatha, Here Jezus, Kom 

spoedig!

De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Jeaneth Klijn schrijft:

Column

Uw hulp gevraagd:

Een tweede onderwijzeres is hard nodig.

Kosten per maand: € 300,–

Nu is de tijd om brandhout aan te schaffen voor 

komende winter: Kosten: € 2000,–
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Jeugdwerk Beregowo, Oekraïne
Zendeling Viki Antal schrijft:

Dana Simonescu schrijft:

De oorlog is al meer dan een jaar aan de gang. Hopeloosheid 
en verdriet bedrukken vaak ons hart. Onze gesprekken en 
herinneringen zijn verdeeld in twee tijdperken. De ene is van 
voor de oorlog en de andere is van nu. De herfst-winterperiode 
was één van de grootste beproevingen. Er was bijna nooit 
elektriciteit. We vertrokken ‘s ochtends in het donker en kwamen 
‘s middags ook in het donker thuis. Het barre weer, de voortdurende 
luchtaanvallen en de duisternis drukten langzaam op onze ziel als 
de ‘uitzichtloosheid’ zelf. Toch wisten we dat God bij ons was in 
deze moeilijke tijd. We voelden het niet altijd, onze harten waren 
niet altijd vol dankbaarheid, maar terwijl het laatste sprankje hoop 
in ons bewustzijn leefde, was Hij bij ons en hielp ons.

Een van de grootste uitdagingen voor mij is om anderen aan te 
moedigen en te troosten wanneer ik het zelf nodig heb. Veel van 
de kinderen met wie ik omging, zijn weg maar andere kinderen zijn 
gekomen. ‘s Ochtends geef ik les op school en ‘s middags ga ik naar 
verschillende plaatsen. Eén van die plaatsen is de kostschool van 
Kerestur, waar nu vluchtelingen wonen. Ze verlangen ernaar om 
naar huis terug te keren. Ik vertel nu over Jozef en gisteren kwamen 
we bij het gedeelte waar Jozefs broers hem aan Egypte verkopen. 
Veel kinderen hoorden dit verhaal voor het eerst en sommigen 
zeiden: “hoe kan je je eigen broer zo slecht behandelen?” Jozef is 
een beeld van Jezus. We spraken over hoe Hij aan het kruis bad 
voor degenen die Hem pijn deden. Voor ons mensen is dit bijna 
onmogelijk. Volledige vergeving kan alleen van God komen. 

Daarmee namen we afscheid van elkaar. Op weg naar huis bedacht 
ik: “hoe belangrijk het is om in ons leven onze ogen op Jezus gericht te 
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Pleegzorg Rupea, Roemenië

Ruim 17 jaar pleegouders

10 kinderen (1 biologisch, 9 uit het 

plaatsingscentrum) opvoeden, beschermen 

en begeleiden is niet zo eenvoudig. 

Terugkijkend realiseer ik me dat HIJ, onze 

Heer en Heiland, wonderbaarlijk heeft 

gewerkt door de kracht van de Heilige Geest 

om het plan van onze hemelse Vader te 

vervullen.

Hoewel we inmiddels op leeftijd zijn, hebben 

we ook nu nog de zorg voor twee tieners, 

Cami en Deea. 

Cami zit in laatste klas van het 

voortgezet onderwijs en wil hierna 

gedragswetenschappen studeren op het 

lyceum in Rupea. Deea zit een klas lager en 

hoopt volgend jaar het voortgezet onderwijs 

af te ronden.

Beide meisjes zijn gehoorzaam en werken 

goed mee. We proberen hen voor te bereiden 

op het leven door veel met ze in gesprek te 

gaan, over allerlei onderwerpen. Als we geen 

activiteiten met ze ondernemen, wordt er 

graag gelezen, getekend of lekker buiten 

gespeeld. De andere zeven kinderen zijn 

intussen uitgevlogen en werken of studeren. 

Eén van de pleegkinderen, Cristina, is 

moeder geworden. Ik ben blij om te zien hoe 

goed het nu allemaal met ze gaat.

De maandelijkse support die wij ontvangen 

gaat naar medicijnen en noodzakelijke 

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Pleegzorg Rupea (centencode 12)

kleding, maar vooral naar voedsel, waarvan 

de prijzen zijn geëxplodeerd. De overige 

rekeningen zijn erg hoog, zeker voor gas. 

Een aantal noodzakelijke reparaties in huis 

kunnen nog niet gedaan worden, omdat 

we daar niet de financiën voor hebben. 

We danken God echter dat we het zo goed 

mogelijk redden.

Ik geloof dat God blijft werken in de levens 

van de kinderen. Voor ons zijn de kinderen 

het geschenk van ons leven en zij zullen 

blijven nadat wij bij onze hemelse Vader zijn.

Heel hartelijk dank voor uw ondersteuning 

en moge de Heer u zegenen en belonen 

voor alles wat u in Zijn naam doet!

Uw gebed en financiële ondersteuning voor 

de familie wordt erg op prijs gesteld, een 

extra steuntje in de rug kunnen ze goed 

gebruiken!

houden.” Hoe makkelijk is het om in de valkuil van zelfmedelijden 
te trappen. De volgende keer zal ik met de kinderen verder praten 
over het leven van Jozef. Zijn leven was vol moeilijkheden, maar het 
is zo goed dat ik het einde van het verhaal ken: 
“Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede 
gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te 
houden. Nu dan, wees niet bevreesd.” Genesis 50:20+21a
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