
“Want ik schaam mij niet voor het 

Evangelie van Christus, want het is 

een kracht van God tot zaligheid voor 

ieder die gelooft, eerst voor de Jood, 

en ook voor de Griek.”

  Romeinen 1: 16

Dit vers vormde de basis voor het 

thema: “Proud and Unashamed” van 

de 17e Barnabas Albanië jongeren-

conferentie. 130 deelnemers uit 

Albanië, Noord-Macedonië en uit 

Nederland bezochten de conferentie. 

Ze kregen Bijbelstudie en leerden 

ook hoe ze het Evangelie kunnen 

brengen aan hun familie, buren, 

collega’s, vrienden en omgeving. Na 

de conferentie trokken ze erop uit om 

te gaan evangeliseren. Gedurende de 

conferentie kwamen er 3 jongeren 

tot geloof in Jezus als hun Redder en 

Verlosser. Ze komen van een moslim 

achtergrond en het was voor hun 

een grote stap om deze keuze te 

maken. Ze maken nu deel uit van de 

christelijke familie en worden goed 

opgevangen in een gemeente.

Beste lezer, wij zijn al bezig met het 

plannen van de volgende Barnabas 

conferentie 2024. Mocht er in uw 

gemeente jeugd in de leeftijd van 

15-26 jaar zijn die interesse hebben 

om te komen: van harte welkom!

Laten wij doorgaan met het bekend 

maken van het goede nieuws dat God 

zoveel van de wereld houdt, dat Hij 

Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder die in Hem gelooft, 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft (Johannes 3:16).

Renato Jani (Vice-voorzitter bestuur CR) 
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NOOD groot voor Casa Lumina Column
In de zomer hebben een aantal donateurs onze noodbrief 

ontvangen. Dit omdat er een groot tekort was ontstaan om het 

maandbudget te versturen. Het waren spannende momenten 

voor alle betrokkenen. Wij zijn erg dankbaar en bemoedigd door 

alle giften die wij mochten ontvangen. 

kosten op alle gebieden dekken de huidige 
inkomsten helaas nog maar de helft hiervan.  
Hieronder leest u meer over het prachtige 
werk van Casa Lumina (delen van de 
tekst komen overeen met de tekst van de 
noodbrief ):

Bij mijn (Matthias van der Weide) bezoek aan 
Casa Lumina in juni jl. heb ik verschillende 
arme gezinnen bezocht en vastgesteld hoe 
de nood onverminderd groot is. Wanneer we 
daarnaar kijken en tegelijk denken aan de 
velen die wij konden helpen, lijkt het soms 
een eindeloos gevecht. De trouw van onze 
donateurs is niet in het geding maar de maat 
van het menselijk mogelijke lijkt wel bereikt 
nu er zoveel nood is in de wereld. Maar zou 
voor God iets onmogelijk zijn? De uitspraak 

Laat de 
kinderen tot 
Mij komen, 
verhindert 
ze niet; 
want voor 
zodanigen is 
het Koninkrijk 
van God.

Marcus 10: 14 (NBG) 

Het tekort van 
€ 12.000 konden we 
uitbetalen. Alle eer 
en dank aan God! Nu 
de kleuterschool en 
huiswerkbegeleid-
ing weer zijn 
begonnen, is er 
maandelijks € 6.800 
nodig. Vanwege 
de sterk gestegen 

van Jezus is nog steeds een uitspraak om 
ernstig te nemen: laten we kinderen in Oradea 
niet in de weg staan om het Koninkrijk van God 
te ontvangen.

Cristina (manager Casa Lumina) vertelt: 

De giften die binnenkwamen op de 
noodbrief waren voor mij een bevestiging 
dat God nog niet klaar is met het werk in 
Casa Lumina. Bemoedigd en met nieuwe 
kracht gaan we verder. Deze zomervakantie 
hebben we gebruikt om het gebouw in 
orde te maken voor het nieuwe schooljaar. 
Het gebouw moet voldoen aan bepaalde 
eisen van de overheid om het voor dit werk 
te mogen gebruiken. Ook deze kosten zijn 
enorm gestegen. Dankzij een gift konden 
we met 11 kinderen naar de dierentuin in 
Oradea gaan. Deze kinderen komen uit arme 
gezinnen en hebben geen uitjes. Ze waren 
erg enthousiast over de dieren en beleefden 
zelfs een avontuur. Ze hebben meegeholpen 
om een ontsnapt varkentje te vangen en 
terug te zetten in zijn hok!

Wilt u voor ons bidden nu het nieuwe 
schooljaar weer begonnen is? Gods leiding 
en hulp zijn onmisbaar.

Oradea, Roemenië



Kleuterschool Slobozia, Roemenië
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Klaar voor de start
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Arendsnest Beregowo, Oekraïne

Wel en wee Arendsnest

Cerasela Ciordas (maatschappelijk werkster Casa Lumina) vertelt: 

Deze zomervakantie ben ik doorgegaan met het bezoeken van de 

gezinnen. Een van de gezinnen die het bijzonder moeilijk heeft, is de 

familie Kovacs. Vader Flore is één van de jongeren waar het project 

in 1996 mee begonnen is. Hij is al geruime tijd ernstig ziek vanwege 

een tumor in zijn lever. Met het schrijven van dit artikel, kregen wij 

te horen dat hij niet opnieuw geopereerd kan worden. Het gezonde 

deel van zijn lever is veel te klein. Hij krijgt nog wel chemotherapie 

maar wordt steeds zwakker. Hij heeft niet lang meer te leven. Al een 

poosje krijgt hij hulp van een organisatie die mensen begeleiden in 

het laatste stadium van hun leven. Wij bidden dat hij niet hoeft te 

lijden en op Gods tijd thuisgehaald mag worden. Ook denken we 

aan zijn vrouw Ana en hun 3 dochters die het erg moeilijk hebben. 

Ana heeft psychische problemen en bezoekt de vrouwenochtenden 

in Casa lumina. De 3 meisjes komen naar de huiswerkbegeleiding 

van Casa Lumina. Ze houden vast aan hun geloof in God, dat ze niet 

hebben verloren. Wij bidden dat ze Gods liefdevolle armen om hen 

heen mogen ervaren in deze verdrietige tijd. Ook zal het team om ze 

heen staan en ze ondersteunen in alles.

  

Hoe nu verder?

Sommige noden, zoals in het begin van het artikel genoemd, zijn 

ook herkenbaar voor mensen in onze Nederlandse samenleving die 

worstelen om het hoofd boven water te houden. Daarom hebben 

wij wel schroom om uw hulp te vragen. Toch geloven we dat God het 

werk draagt van Casa Lumina, zoals ook staat in psalm 68: 20: “Dag 

aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.” Wij denken na over het 

werven van fondsen voor het budget of andere mogelijkheden. Uw 

gebed, gift of ideeën zijn erg welkom! 

Sanyi Fodor schrijft: 

Op dit moment wonen er 4 kinderen in de 

24-uursopvang en komen er 16 kinderen 

naar de dagopvang, die 3 dagen in de week 

open is omdat er niet genoeg personeel is 

om 5 dagen lang de kinderen te ontvangen. 

Er wordt gezocht naar nieuwe werkers. 

Graag vragen wij uw gebed hiervoor.

Ira is al vele jaren een vast teamlid van het 

Arendsnest. Met liefde en toewijding helpt 

ze de kinderen. In haar familie is grote 

zorg om haar broer die ernstig ziek is van 

kanker. Zij helpt hem (45 jaar) en zijn gezin 

(4 kinderen) met geld voor de medische 

Maar liefst 30 kleuters heeft kleuteronderwijzeres Lăcrămioara 

verwelkomd in het nieuwe schooljaar. Dit jaar zal ze geassisteerd 

worden door juf Daniëla. Dankzij uw hulp kon het benodigde 

brandhout voor de winter aangeschaft worden. Het is een flinke 

hoeveelheid dat nu nog gekloofd moet worden. De kosten hiervoor 

bedragen € 300,00. Ook heeft ze extra kosten vanwege de aanschaf 

van nieuwe schoolmaterialen en hygiënische benodigdheden. 

Mogen wij om uw hulp vragen? In oktober hopen CR medewerkers 

Jeaneth en Jantine de kleuterschool te bezoeken. Een 

langgekoesterde wens gaat hiermee in vervulling. In de volgende 

editie leest u hoe het bezoek is geweest! 

U kunt ons ook volgen op facebook van Children’s Relief.

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)

behandeling en voedsel. Al hun geld gaat 

op aan de medicijnen. Ook de kosten voor 

het levensonderhoud zijn erg gestegen. 

Graag zouden we dit gezin willen helpen de 

lasten te verlichten met een gift van € 200,00 

of meer. 

Een van de kinderen die de dagopvang 

bezoekt is Agika. Zij is 5 jaar oud en er lijkt 

iets mis te zijn met haar botten waardoor 

ze niet goed kan lopen. Graag zouden we 

haar willen helpen. Hiervoor zijn medische 

onderzoeken nodig waar haar moeder 

geen geld voor heeft. De onderzoekskosten 

zullen ook rond de € 200,-- zijn. Mogen wij 

vragen om uw hulp? 

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. (centencode 06)

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief 

o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

● Vader Flore met dochter Debora


