Chlld!‘en S

‘ Jeaneth Klijn

“Maar nu HERE, Gij zijt onze Vader; wij
zijn het leem, Gij zijt onze
Formeerder (d.w.z. Pottenbakker) en wij
allen zijn het werk van Uw hand.”

Jesaja 64:8

In oktober mocht ik samen met mijn
collega Jantine op bezoek gaan bij
Lacramioara, leidinggevende van de
kleuterschool‘het Vuurvliegje'in Slobozia,
Roemenié.

Het was heel goed om daar te zijn en te
zien dat de kinderen horen van Gods liefde
voor hen. Het is goed, dat ze dit op een
jonge leeftijd al ingeprent krijgen.

Lacramioara heeft echt het verlangen om
de kinderen het evangelie te vertellen en
hen op te voeden, zodat ze een goede
start krijgen op een jonge leeftijd. Vaak is
de thuissituatie niet ideaal en krijgen ze de
Bijbelse normen en waarden niet mee.

Op school komt 1x in de maand een
pottenbakker langs. Hij laat de kinderen
door middel van het werken met klei ervaren
wat het is om iets te creéren. De kinderen
vinden dit natuurlijk heel erg leuk.

Door dit bezoek moest ik denken aan de
bovenstaande tekst. De Heere heeft ons
het leven gegeven en Hij kan ons door de
omstandigheden en wat wij in ons leven
meemaken vormen naar Zijn wil. Dat kan
Hij alleen als wij dit toelaten. Het is mooi
om te zien dat de kinderen nog heel open
zijn en onbevangen. Door ervaringen in
het leven wordt een mens meestal wat
gereserveerder. De Heere wil ons meer en
meer vormen om op Jezus te lijken. Zoals
de pottenbakker zijn kruik vormt, zo vormt
Hij ook ons. Herkent u dat ook in uw leven?
Het was mooi om te zien dat het werk van
Lacramioara goede vruchten draagt. De
kinderen komen graag naar school. Het is
een vertrouwde plaats waar liefde en zorg
wordt gegeven.

Wij wensen u de zegen van onze Hemelse
Vader toe in alles wat u doet en dat u in uw
leven merkt dat u gevormd wordt door de
Heere.

Onze gebeden gaan ook uit naar de kinderen
in Israél en in Gaza, die in een moeilijke
situatie leven. Vooral de kinderen, die zich
onder de gegijzelden bevinden. Echt vreselijk
voor hen en voor hun familie. Wij bidden mee
voor een wonderbaarlijke bevrijding; zoals

de Heere Paulus uit de gevangenis bevrijdde
(Handelingen 16), dat Hij hen ook spoedig mag
bevrijden en terug zal brengen bij hun familie.

Jaargang 34, nr 4, december 2023

Nieuwsbrief voor hulp aan kinderen in Oosteuropa | Verschijnt minstens 4x per jaar | ISSN 1385-7142

BULLETIN

Jeaneth Klijn & Jantine Tromp: Hartverwarmend bezoek aan Kleuterschool Slobozia:

Wie heeft gemaakt jou en mij,
God in de hemel daar!

In de week dat wij er waren, leerden de kinderen meer over
groente. Lacramioara vertelde ons dat veel kinderen niet weten
hoe groente groeit. Daarom staat er in het klaslokaal een kist
met grond met geplante groente.

Het was boeiend om te zien hoe ze de
lesstof met passie deelde aan de kleuters. Ze
vertelde op een eenvoudige manier over de
groente en vroeg toen: wie laat de pompoen
groeien? Daarna vertelde ze over God dat Hij
alles laat groeien en ook dat Hij hen gemaakt
heeft. Aansluitend ging de pompoen rond
zodat de kinderen konden voelen hoe zwaar
hij was. Als laatste was er een knutselwerkje
waarin de kinderen leerden hoe ze kleuren
konden mengen om oranje te krijgen.

Lacramioara wordt goed geholpen door
tweede  onderwijzeres Daniela. Ook
onmisbaar is Larina als extra paar handen bij
het knutselen of als hulp als er een ongelukje
is gebeurd. Verder houdt ze het gebouw,
5 dagen in de week, brandschoon.

De kinderen spelen ook graag buiten maar
Lacramioara uitte haar bezorgdheid dat
de kinderen zich zullen bezeren op de
speelplaats. Wij zagen inderdaad dat de
speeltoestellen wel aan een opknapbeurt of
vervanging toe zijn. Wij begrijpen haar zorg.
Een grote wens is ook om de grote ruimte
op de bovenverdieping te realiseren tot een
gymzaal of speelruimte voor als de kinderen
niet naar buiten kunnen. Dat zijn behoorlijke
financiéle uitdagingen. Het zou fantastisch
zijn als er een klusteam naar toe kon gaan.
Mocht u ideeén hebben of klussers kennen,
horen wij graag van u!

Tijdens een rondleiding door het dorp zagen
we dat de miserabele omstandigheden
hebben plaatsgemaakt voor goede huizen
en wegen. Lacramioara vertelde dat er nu
andere problemen zijn op geestelijk en
sociaal gebied. Met raad en daad helpt ze de
moeders en kinderen met hun problemen. In
december zal ze een gezamenlijke maaltijd
organiseren om de onderlinge band te
versterken.

Graag vragen wij uw
gebed voor Lacramioara
om wijsheid, kracht en
1 financién.

Uw gift is van harte welkom op:

NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children’s Relief

o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)




Flore Kovacs - ’ #

X
10 dec. 1974 - 23 okt. 2023 f;‘ ;
Olga van Lavieren schrijft: N

Flore. Een bijzondere jongen toen ik hem voorr het
eerstontmoette in 1991. Hij woonde met zijn vrienden
in een krotje, gelegen in een hofje met nog meer
krotjes gevuld met mensen van de onderkant van
de maatschappij. Een cultuur binnen een cultuur in
Oradea, Roemenié. Wat hebben we veel beleefd met
elkaar. Mooie dingen en minder mooie dingen.

Hij was niet vooraanstaand in de wereld, maar wel voor
God. Toen Flore eenmaal had besloten God te volgen,
ging hij er helemaal voor. Met passie deed hij mee met
evangelisatieacties in de zigeunerdorpjes rondom

In memoriam

Oradea. Niet alleen dat, hij nam op een gegeven moment de
leiding in de aanbidding tijdens de zondagdienst in Casa Lumina.

Hij is overleden op 48-jarige leeftijd. Zijn vertrouwen in de Here
heeft weleens gewankeld maar is nooit opgehouden.

Het team van Casa Lumina stond naast hem, zijn vrouw Ana en
hun kinderen tijdens zijn ziekbed. Evenals zijn broer Aurel.

Nog steeds worden Ana en de meisjes door het team van Casa
Lumina ondersteund, samen met veel andere gezinnen die het
erg moeilijk hebben. Uw gebed en financiéle steun voor het team
zijn hard nodig. Maandelijks ontvangt het team een bescheiden
salaris.

Uw gift voor het team is van harte welkom op:

Wilt u overwegen NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
het team te zegenen o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)
met uw gift?

Nieuws uit het Arendsnest

In de vorige editie schreven wij over de
broer van teamlid Ira. Bij het drukken
van de vorige editie, ontvingen wij het
verdrietige nieuws dat hij overleden was
(het was organisatorisch niet mogelijk het

artikel nog aan te passen). Hem is verder
lijden bespaard. Wij bidden voor zijn vrouw,
kinderen en Ira voor Gods troost en kracht. In
de maand december willen wij hen helpen
met een extra ondersteuning van € 150.

Dankbaar zijn wij dat het team is versterkt
met een aantal nieuwe werkers waaronder
twee enthousiaste studentes. In onze
volgende editie stellen wij ze graag aan u
voor!

Dank aan God voor de geslaagde
oogoperatie van Alexandra. Een bril zal ze
altijd nodig hebben maar verder is alles
in orde met haar ogen. In de vorige editie
schreven we ook over Agika. Zij heeft
de eerste onderzoeken voor haar benen
ondergaan. De dokter adviseerde om een
gespecialiseerde arts in een ziekenhuis zo'n
300 km verderop te bezoeken. Dit om te
onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn
voor behandeling. Het team kijkt hoe ze dit
kunnen regelen samen met haar moeder.
Er zullen ook kosten aan verbonden zijn.
Graag vragen wij uw gebed voor Agika en
het team.

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 000000 3584 t.n.v. St. Children’s Relief
0.v.v. (centencode 06)

Terugkijkend op 2023 tellen wij onze zegeningen.

Wij danken u heel hartelijk voor uw trouwe ondersteuning door
gebed of giften. Voor 2024 wensen wij u toe dat Het Licht van
Jezus steeds sterker mag schijnen in uw leven.

Hij is onze Leidsman en Verlosser
en is ons vertrouwen waard!
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