
“Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen!” – 
 Johannes 21:17

 
Weid mijn schapen! - Leven in 
Liefde en Toewijding

Kort voor de Here Jezus ten hemel 
voer, was er nog iets recht te zetten 
naar Petrus toe. 

Petrus twijfelde vóór zijn verraad 
aan Jezus nooit aan zichzelf, maar 
na de opstanding van Jezus had hij 
een herbevestiging nodig van wat 
God voor hem als taak bedoeld 
had. 

Het ging opnieuw niet om een 
hoge positie, maar om een een-
voudige functie als herder. Vroeger 
een veelvoorkomende taak in het 
boerenbedrijf, maar voor een visser 
als Petrus en discipel van Jezus niet 
direct te bevatten. 

De boodschap kwam echter dui-
delijk aan bij Petrus. Zijn geschikt-
heid voor die taak werd door  
Jezus gekoppeld aan de liefde die 
Petrus voor de Here Jezus had.  
 
Hij had eerder verklaard voor en 
met Jezus te willen sterven. Maar 
totdat het zover was, vroeg de Heer 
hem slechts te zorgen voor weide 
voor de schapen: goed voedsel 
– en dat betekende het delen van 
de volledige overvloed aan kennis 
van Gods Woord met de gelovigen. 
Niets daarvan mocht worden 
achtergehouden. 

Zo willen wij als zendingsteam 
in de voetsporen van Petrus ook 
handelen, vanuit onze innige liefde 
voor de Here Jezus. Met de Geest 
van Pinksteren mogen we deze
zomer in gaan, in die immense 
kracht die hemel en aarde voort-
bracht. 

Bid mee en help ons mee! 
En lees aandachtig de inhoud van 
deze brief.

Matthias van der Weide
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“ Van Angst naar Hoop” Getuigenis van Viki uit Oekraïne:

“Want Ik weet welke plannen Ik voor jullie heb, spreekt de HEER: plannen van vrede en niet van onheil, 
plannen om jullie een hoopvolle toekomst te geven.” – Jeremia 29:11Column

Daarin stond: 
“Dank je voor je vriendelijkheid.  

Nu is Christus ook mijn Heer.”

In maart ontmoette ik Svetlana uit 
Oost-Oekraïne en haar vijfjarige 
dochter Liza. Ze waren in februari 
naar Transkarpatië gekomen. Al die 
tijd had Svetlana gehoopt dat de 
oorlog snel voorbij zou gaan. Ze 
wilde haar huis en haar ouders niet 
achterlaten. 

Ik zei haar dat ik naar Szőlős reisde om 
documenten te regelen, en dat ik daar een 
kerk kende. Ik bood aan haar heen en terug 
een lift te geven. 
Op de terugweg vertelde ze me hoe goed 
het haar had gedaan om tot haar overleden 
zus te bidden en haar voorspraak te vragen. 
Ik was geschokt, maar vroeg al snel in stilte 
de Heer om vergeving. Ik was immers 
degene geweest die haar naar deze kerk 
had gebracht. 

Plotseling vroeg Svetlana of ik van 
lezen hield; ze had gezien dat er een 
paar boeken achter in mijn auto lagen. 
Tot mijn verrassing bleek ze, net als ik, 
literatuurdocente te zijn geweest. Vanaf 
dat moment spraken we vaker over 
boeken.

Bestuur
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 H A R T E L I J K  W E L K O M
 IN DE ONTMOETINGSKERK, 

HOOFDSTRAAT 90, KRIMPEN A/D LEK 
K o f f i e  K l a a r  1 0 . 0 0  u u r 

A a n v a n g  1 0 . 3 0  u u r
L u n c h 1 3 : 0 0  u u r

B e z o e k  z e n d i n g s k a n t o o r  +
K r i n l o o p w i n k e l  1 4 : 0 0  u u r
(aanmelden deelname lunch  
via info@childrensrelief.nl)

Wat is het troostrijk om je vast te klampen aan deze belofte: dat God je kent en een 
hoopvolle toekomst voor je in petto heeft.

De volgende keer dat ik de school 
bezocht, kwam ze het lokaal binnen 
om naar het evangelie te luisteren. Na 
verloop van tijd zong ze mee en bad ze 
met ons. 

Op een dag, toen ik terugkwam in 
Kerestur, was Svetlana verdwenen. 
Ze had Oekraïne voorgoed verlaten 
en was met Liza naar het buitenland 
vertrokken. Ze wilde haar dochter een 
betere toekomst geven. Voor mij had 
ze een berichtje achtergelaten.

 
Steun het werk van Viki met uw gebed 

en giften:  NL93 INGB 0000 00 3584  
t.n.v. Stichting Children’s Relief 

o.v.v. Jeugdwerk Beregowo

Meerdere keren stonden ze op het 
punt te vluchten, nadat er raketten in 
de buurt waren ingeslagen. Maar pas 
toen er in maart een raket insloeg op 
het huis naast dat van hen, besloten ze 
definitief te vertrekken. 
Ze vonden onderdak in de school in 
Kerestur. Lange tijd wilden ze met 
niemand praten en brachten ze hun 
dagen zwijgend door op hun kamer. 

Op een dag moest ik boodschappen 
doen in een naburig dorp. Mijn weg 
leidde me langs het internaat in 
Kerestur en plotseling zag ik Svetlana 
en haar dochter liften. Ik stopte en 
vroeg waar ze naartoe wilden. Ze 
vertelde dat ze op zoek was naar een 
orthodoxe kerk om te kunnen bidden.
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“Maar Jezus riep hen bij zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhinder ze niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” 
– Lucas 18:16

Uit het Dagverblijf ‘Arendsnest’ – Oekraïne

Uw gift voor dit mooie project is zeer 
welkom op:  NL93 INGB 0000 00 3584  
t.n.v. Stichting Children’s Relief 

o.v.v. Het Arendsnest, Beregowo

lopen – een leuke herinnering en een 
bewijs van hun totale betrokkenheid.
‘s Avonds, rond 21.30 uur, keerden we 
moe maar voldaan terug naar huis.  

Onderweg vertelden de kinderen wat 
ze het mooist vonden. De vreugde in 
hun ogen en de oprechte dankbaarheid 
aan het eind van de dag waren de 
mooiste beloning voor iedereen die 
erbij betrokken was. 

Kinderen die, om wat voor reden 
dan ook, niet de kans hebben gehad 
om op te groeien in een gezonde 
gezinssituatie – iets wat elk kind zou 
moeten ontvangen – hebben altijd 
een bijzondere plek in mijn hart gehad. Daarom is het des te belangrijker om 

hen het Goede Nieuws te brengen, 
zodat ze mogen beseffen dat er Iemand 
is die werkelijk van hen houdt en voor 
hen zorgt: hun hemelse Vader. 

Sindsdien werk ik in het dagopvang-
project. Elke dag mogen we de kinderen 
meer en meer leren over de Here Jezus. 
We bidden voor hen, dat de zaadjes van 
het Woord wortel mogen schieten en zij 
op hun tijd vrucht mogen dragen – tot 
eer van Hem.

Uitstapje naar de zoutmijn van Turda en het Museum van I l lusies
Een onvergetelijke dag voor de kids van CASA LUMINA

‘s Ochtends om 07.30 uur stapten we 
met de kinderen vol enthousiasme 
in de bus. De stemming zat er goed 
in, en vol verwachting keken we uit 
naar ons doel: de zoutmijn van Turda 
– één van de meest spectaculaire
toeristische plekken van Roemenië.

De kinderen daalden vol verbazing 
tientallen treden af naar het hart 
van de zoutmijn. Ze genoten van 
het indrukwekkende ondergrondse 
landschap, de schone zilte lucht, maar 
ook van de speciale voorzieningen die 
de plek nog meer bijzonder maakten.

Hun nieuwsgierige blikken, vragen aan 
de gidsen en het gelach dat weerklonk 
tegen de zoutwanden waren het 
duidelijke bewijs dat de ervaring 
onvergetelijk was. Sommige kinderen 
waren zelfs zó enthousiast over de 
ontdekkingstocht dat ze de volgende 
dag spierpijn hadden van het trap-

Tweeënhalf jaar geleden deelde ik dit 
verlangen met een medewerker van 
het dagopvangprogramma bij het 
Arendsnest. Hij reageerde: “Dat zou 
geweldig zijn, Hajni, want er is niemand 
beschikbaar om hiervoor te werken – 
zeker nu met de oorlogssituatie.” 

Zo ontving ik bevestiging van de Heer.  
Tot dan toe was ik hierover nog 
onzeker geweest, maar ineens werd 
het duidelijk: G
God riep mij om daar te zijn – bij deze 
kinderen. Kinderen die zo vaak worden 
vergeten door de wereld, en helaas 
soms ook door hun eigen ouders. 

Hajnalka Barta schrijft: 

Met deze woorden laat Jezus zien hoe 

Zovelen groeien op zonder een positief 
voorbeeld van een vader of moeder, 
en krijgen vaak alleen maar kritiek of 
verwijten.

belangrijk het is om kinderen tot Hem te brengen. Het is noodzakelijk dat zij Zijn 
roepstem al in hun vroege jaren horen, want het Koninkrijk van God is juist voor hen. 
Als protestants godsdienstlerares heb ik ervaren hoe wonderbaarlijk God met kinderen 
kan werken, zelfs in hun vroege jeugd. Op latere leeftijd worden ze ijverig in het dienen 
van de kerk. Maar voordat het zover is, moeten de zaadjes van geloof al vroeg worden 
geplant. En de Heer geeft de groei. 

Op 29 april 2025 maakte een groep van 19 kinderen van het kinderdagverblijf van de kleuterschool in Casa Lumina een 
bijzondere tocht, vol ontdekkingen, emoties en vrolijkheid. Samen met medewerkers, vrijwilligers en enkele bezoekers uit 
Nederland vertrokken we naar de zoutmijn van Turda en het Museum van Illusies in Turda. De kinderen komen uit arme 
gezinnen, en velen van hen kwamen voor het eerst buiten hun eigen regio.

Deze reis werd mogelijk gemaakt 
door de steun van onze partners in 
Rhoon, Nederland. We willen hen onze 
oprechte dank betuigen voor hun 
vrijgevigheid en betrokkenheid. 

Ook dank aan de vrijwilligers en 
collega’s die de kinderen de hele dag 
met liefde en verantwoordelijkheid 
hebben begeleid. Voor deze kinderen 
zijn zulke uitjes een venster naar 
een mooiere, betere en hoopvollere 
wereld.

UPDATE GYMZAAL `SLOBOZIA’:
In de vorige editie maakten wij het 
voornemen bekend om de nog 
onbenutte zolderverdieping van 
de kleuterschool om te bouwen 
tot gymzaal, die ook te gebruiken 
is voor speciale gelegenheden!
Er kwamen spontaan wat giften 
binnen. Er is in totaal 10.000 euro nodig, 
waarvan 2085 euro is ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw giften!

Uw gebed en aandacht voor 
de gymzaal in kleuterschool 

‘Vuurvliegje’ – Slobozia, Roemenië


