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“Wat hebt u dat u niet ontvangen
hebt?” (1 Korintiérs 4:7a)

Altijd dankbaar voor
dagelijkse zegeningen

Een nieuw seizoen is ingegaan.

De vakanties liggen achter ons, de
scholen zijn weer begonnen. Steden
en dorpen vullen zich opnieuw met
het vertrouwde, levendige ritme van
het dagelijks leven.

Nu de kleuren van de herfst zich
beginnen te tonen en de oogst
wordt binnengehaald, is het een
goed moment om stil te staan bij
de zegeningen die we hebben
ontvangen, en dankbaar te zijn
voor de voorziening, de groei

en de verwachting van wat dit
seizoen ons brengt.

Neem eens een moment om te
bedenken waarvoor u dankbaar
bent. U zult merken dat er eigenlijk
te veel is om op te noemen.

De Bijbel zegt: “Wat hebt u dat u niet
ontvangen hebt?” (1Korintiérs 4:7a)
Als we beseffen dat alles wat we
hebben van God komt en niet uit
onszelf, maakt dat ons nederig en
dankbaar.

Omdat God ons zo rijk gezegend
heeft, mogen wij met anderen Zijn
liefde en overvloed delen.

We hebben Zijn belofte: “Wie goed
doet, zal goed ontvangen, wie deelt
met de arme, zal gezegend worden.”
(Spreuken 22:9)

Moge God ons de genade geven om
altijd te zien hoe gezegend we zijn,
en om die zegen met vreugde te
delen met de mensen om ons heen.

Marcela Burzo
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ZOMERNOODACTIE succesvol
Steun voor Casa Lumina

Dankzij uw steun is onze Zomernood actie effectief gebleken! Vanuit Oradea,
Roemenié ontvingen wij nieuws en verhalen om met u te delen. God zegene allen
die hebben bijgedragen en blijven bijdragen om het werk van kleuterschool Lumina
en dagcentrum Casa Lumina mogelijk te maken.

Om een kind op te voeden, vraagt een gemeenschap
In onze snelle wereld vergeten we vaak dat
waardevolle dingen tijd kosten om te groeien. Net
als een boom jaren nodig heeft om stevige wortels
te vormen, hebben kinderen geduld, zorg en steun
nodig om uit te groeien tot mensen met karakter.

Bij het Dagcentrum voor Kinderen van Stichting
Fundatia Est Europa (Casa Lumina) geloven wij dat
we niet alleen kinderen opvoeden, maar bouwen
aan fundamenten voor sterke gezinnen en een
hoopvolle toekomst.

Een helpende hand kan een leven veranderen

Dagelijks ontvangen wij kinderen die meer lasten dragen dan past bij hun leeftijd.
Sommigen komen uit gezinnen waar een warme maaltijd geen zekerheid is, of
waar onderwijs ver weg lijkt. Daarom bieden wij: huiswerkbegeleiding, voedzame
maaltijden, bemoediging, en bovenal: liefde en waarden.

Maar dit kunnen wij niet alleen. Want ja, het kost echt een hele gemeenschap om
een kind op te voeden. Een gemeenschap die niet alleen geld investeert, maar ook
vertrouwen en hoop.

Hier maakt elke bijdrage verschil

Misschien vraagt u zich af: Wat kan ik dan doen? Het antwoord is eenvoudig: U kunt
deel uitmaken van dit verhaal. Of je nu kiest voor een maandelijkse donatie of een
eenmalige sponsoring, u wordt deel van de gemeenschap die dit centrum mogelijk
maakt.

Met uw steun krijgen kinderen weer een warme maaltijd! Met uw hulp maakt een ander
kind met herwonnen vertrouwen z'n huiswerk. En dankzij uw betrokkenheid kan een
kind weer glimlachen!
Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584
t.n.v. Stichting Children’s Relief o.v.v.
Casa Lumina Sociaal Centrum

Hoewel we de vruchten misschien niet
meteen zien, draagt u toch bij aan de
groei van een boom die later een heel
gezin schaduw zal schenken.

Even voorstellen

Sinds mei ben ik algemeen manager van St. Children’s Relief en de
verbonden stichtingen. Ik geef leiding aan de dagelijkse operatie
en werk aan de toekomst van de organisaties, onder meer door
het versterken en vernieuwen van de besturen. Dit bericht is een
eerste stap in het contact met jullie.

Persoonlijk: ik ben bijna 30 jaar getrouwd met Evelyne, vadervan |
vijf kinderen en volg sinds 1986 de Here Jezus. Een tekst die mij
draagt is: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die
niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid” (Psalm 125:1).

Als vrijwilliger ben ik al meer dan 30 jaar bij Children’s Relief en partners betrokken.
Ik zie ernaar uit om met jullie verder te bouwen aan Zijn Koninkrijk. Mail of bel gerust!

Sjalom, Stefan van der Weide
stefan@oosteuropazending.com - 06 5132 9981
www.linkedin.com/in/stefanusvanderweide

Ben jij geroepen om verschil te maken?
Bekijk onze openstaande vacatures
en vrijwilligersplekken via:
www.childrensrelief.nl/bij-ons-werken/



Voedselpakkettenactie Oekraine

Hanneke Kuiper vertelt ...

“Dankzij uw steun konden wij namens Children’s Relief 25 voedselpakketten
samenstellen en uitdelen aan gezinnen en alleenstaanden in Oekraine die

dringend hulp nodig hebben!”

Hoewel men niet altijd direct de oorlog zelf hoort, zijn de gevolgen overal
merkbaar. Mannen die niet willen vechten zitten ondergedoken en kunnen
daardoor niet meer naar een dokter, tandarts of zelfs naar buiten. Dit zorgt voor
veel spanning. Veel jongeren zijn gevlucht terwijl hun ouders achterblijven.

Daarnaast heerst er veel corruptie en spanning.

Uw steun maakt een groot verschil in
schrijnende situaties. Zo kon een vrouw
in een rolstoel, die door slechte wegen
haar huis niet kan verlaten, een pakket
ontvangen. Een gezin met jonge
kinderen zonder stromend water in de
hitte kreeg hulp. Een echtpaar waarvan
de vrouw slecht ter been is en de man

Met de resterende € 1600,- zal Vicky
komende maand opnieuw pakketten
uitdelen, ook aan sponsorgezinnen,
zodat zij een basispakket aan levens-
middelen ontvangen.

Dankzij uw betrokkenheid konden wij
iets van Zijn licht en liefde brengen in
donkere omstandigheden. Nogmaals

heel veel dank voor uw steun. Uw
hulp blijft van onschatbare waarde
om dit werk voort te zetten.

blind werd voorzien. Ook een zieke
oudere vrouw met haar ondergedoken
zoon kon geholpen worden.

Terugblik zomerkampen

In juli namen de kinderen van het
Arendsnest deel aan drie verschillende
zomerkampen (naast ons eigen kamp
in juni). Het was een drukke maand:
meer dan twee weken waren zij
onderweg!

Bereg Camp (Gereformeerde Kerk):

Uw gift voor dit mooie project is zeer
welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. Stichting Children’s Relief
o.v.v. Voedselpakketten Oekraine

Hajnalka en Adam vergezelden de
kinderen vijf dagen lang in dit kamp
vol ontmoeting en activiteiten.

Presbyteriaanse Kerk Camp:

De kinderen mochten deelnemen
aan dit kamp, volledig georganiseerd
door de plaatselijke gemeenteleden.
Hajnalka was aanwezig om de
deelname van onze kinderen te
ondersteunen en te autoriseren.

Samuel Foundation Camp:

Een vierdaags zomerkamp waar onze
kinderen drie dagen aanwezig waren.
Een hoogtepunt was een excursie
naar het Hongaarse Historisch
Herinneringspark in een dorp bij
Berehove.

Voorbede en dankzegging

Als bestuur spreken wij onze bijzondere dank uit aan grafisch ontwerper John
Harms. Na zijn terugkeer van het zendingsveld, vele jaren geleden, leerden wij
hem kennen als een creatieve en toegewijde ontwerper. Met zichtbaar plezier
heeft hij ons steeds weer geholpen, waardoor prachtige, verzorgde magazines
tot stand kwamen.

John had dit namens Children’s Relief graag willen blijven doen, maar vanwege
ernstige gezondheidsklachten heeft hij z'n bijdrage aan het grafische werk
voor Stichting Children’s Relief nu noodgedwongen moeten overdragen.

Wij nodigen u uit om in gebed achter John te staan en vertrouwen erop dat God
hem de wonderen schenkt die nodig zijn.

Stichting Children’s Relief
is verbonden met
OostEuropa Zending /
Christian Care East West
Postbus 2026, 2930AA Krimpen a/d Lek
Tiendweg 9, 2931LC Krimpen a/d Lek

+31(0)180 - 521 966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl
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IN MEMORIAM

Pamela Rostas, over wie Olga van
Lavieren zich ontfermde toen zij een
driejarige peuter was, meldde dat haar
vader, Pardalian Rostas, na een lang
ziekbed op 1 augustus jl. is overleden.
Vele Casa Lumina-vrienden kennen de
familie Rostas, die nauw verbonden
was met het werk.

Vader en moeder kwamen vaak met
grote vreugde naar de erediensten

in Casa Lumina. Hij werd enkele
dagen later begraven, geheel

volgens de Roma-traditie. Bid voor de
achtergebleven weduwe. Gelukkig
wordt zij ondersteund door volwassen
dochters en schoondochters.

GA MEE MET ONZE
ALBANIE REIS!
18 T/M 24 OKTOBER

BEMOEDIG UW SPONSORKIND
OF GEZIN! MEER WETEN?

INFO@CHILDRENSRELIEF.NL
06-5132 9981

Giften/legaten

IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84 |BIC (Swift) Code: INGBNL2A
IBAN: NL38 RABO 0133 3766 99 | BIC (Swift) Code: RABONL2U

t.n.v. Stichting Children’s Relief, Krimpen a/d Lek



