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“Mijn God zal in al uw behoeften naar
Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus
Jezus!” - Filippenzen 4:19

De zorgende hand van God in het
dagelijkse Leven

Ik vraag mij vaak af waarom armoede
blijft bestaan en waarom sommige
mensen van dag tot dag moeten le-
ven zonder echt los te komen uit hun
omstandigheden. Toch is dit geen
nieuw verschijnsel; ook in de tijd van
Jezus leefden velen in armoede. Hij
zag hen met bewogenheid en gaf
niet alleen brood, maar ook hoop.

Afgelopen week mocht ik voedsel-
pakketten uitdelen aan verschillende
gezinnen. De pakketten bevatten
lang houdbare basisproducten: meel,
suiker, rijst, olie, pasta, conserven,
bonen en enkele eenvoudige trakta-
ties. Bescheiden, maar voldoende om
langere tijd van te eten.

Wat mij het meest raakte, waren de
gesprekken. Steeds kwamen we uit
bij hetzelfde: onze relatie met God.
Want deze hulp gaat niet alleen om
voedsel voor het lichaam, maar ook
om voeding voor de ziel - het herken-
nen van Gods zorg in het dagelijkse
leven en dankbaar zijn voor elke
kleine zegen.

Ik bezocht ook jonge moeders van

14 en 15 jaar die hun kinderen alleen
opvoeden. De vaders, vaak nauwelijks
ouder, konden of wilden de verant-
woordelijkheid niet dragen.

Toch zie ik telkens weer dat in ge-
zinnen die Jezus’ verlossend werk
aannemen, echte verandering begint.
Hun innerlijke houding verandert,

en daarmee hun leefomgeving. Waar
chaos was, komt rust. Waar wanhoop
heerste, ontstaan liefde, vrede en
vertrouwen in God. Zelfs armoede
verliest dan een deel van haar kracht.

Ik geloof dat waar Jezus aanwezig is,
het brood wordt vermenigvuldigd - in
huis én in het hart.
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Een dierbare herinnering - getuigenis van dankbaarheid Dana Simonescu

“De Heer zal voleinden wat Hij voor mij begonnen is. Heer, Uw goedheid is eeuwig; verlaat
het werk van Uw handen niet.” Psalm 138:8

Vanaf het allereerste begin hebben wij geweten dat God ons de bijzondere
verantwoordelijkheid heeft toevertrouwd om negen pleegkinderen een thuis
te bieden. leder kind kwam met een eigen verhaal, een eigen glimlach en een
eigen weg die bij ons mocht beginnen.

Het eerste kind dat wij mochten ontvangen was

zes jaar oud. Inmiddels is hij 23. Daarna volgden
zeven meisjes en twee jongens, sommigen broers

en zussen, anderen alleen. Ze bleven bij ons totdat
zij de middelbare school hadden afgerond en hun
eigen pad konden gaan. Een van de meisjes kwam

op haar veertiende bij ons, om te voorkomen dat zij in
een tehuis zou belanden. Ze maakte niet alleen haar
middelbare school af, maar studeerde zelfs pedagogiek

en bouwde vol vertrouwen aan haar toekomst. Dana en Petru Simonescu

De jongsten, Deea en Cami, kwamen bij ons toen zij vier en zes waren. De
omstandigheden waarin zij leefden waren zwaar, maar zij vonden bij ons
een veilig thuis. Nu, zeventien jaar oud, gaan ze naar de middelbare school
en bereiden ze zich vol enthousiasme voor op het schoolgala. Hun outfits
hangen al klaar; hun blijdschap werkt aanstekelijk.

Elk kind dat wij hebben mogen opvoeden, draagt een blijvende plaats in mijn hart. En
wanneer mijn handen hen niet langer kunnen troosten, kan mijn gebed dat wél. God
droogt de tranen van wie huilt beter dan een mens dat ooit kan.

Ondanks strijd gaan we samen verder, geleid door de Heer

Mijn man Petru en ik hebben allebei te maken met gezondheidsproblemen.

Zijn Parkinson gaat langzaam verder achteruit, terwijl ik dagelijks de gevolgen voel van
mijn reumatische klachten. Toch gaan we samen verder, geleid door de Heer. Het leven
is een strijd, maar wij willen die tot het einde toe trouw volbrengen.

Wij zijn St. Children’s Relief én de sponsors oprecht dankbaar voor de jarenlange steun.
Dankzij deze hulp konden wij voedsel kopen, medicijnen betalen, reparaties uitvoeren
en de kinderen begeleiden. De financiéle steun kwam meer dan eens precies op het
juiste moment - bijvoorbeeld toen onze verwarmingsketel het begaf en de reparatie
bijna de helft van mijn pensioen zou kosten.

Ook het onderhoud in en rondom het huis
blijft nodig. Een veilige ladder, het snoeien
van hogetakken, onverwachte rekeningen,
medische consulten - het stapelt zich op.
De steun die wij ontvangen geeft ons rust
en zekerheid; het is een tastbare uiting van Wij zullen nooit vergeten dat wij vrienden
Gods trouw. hadden, van ver en toch dichtbij, die zich
Wij weten dat de economische situatie  door God lieten gebruiken om ons te
overal moeilijk is. Maar wij vertrouwen  helpen - financieel én in gebed.

erop dat de Heer ons zal blijven helpen
- nu, terwijl de twee meisjes thuis hun
studie volgen, én later, wanneer wij als
ouderen achterblijven met dierbare
herinneringen aan alle kinderen die in
ons leven zijn gekomen.

Voedselpakketten voor gezinnen van Casa Lumina
We willen de gezinnen van de kinderen uit de kleuterschool en huiswerkbegeleiding
van Casa Lumina in Oradea met Kerst een voedselpakket en klein cadeautje geven.

Van harte danken wij u.

Moge de Heer u rijkelijk zegenen en
Zijn beschermende hand over uw gezin
leggen, zodat u ook andere gezinnen in
nood tot zegen kunt blijven zijn.

Door de sterk gestegen kosten kunnen
veel gezinnen niets extra’s doen. Voor
circa 50-60 gezinnen is een pakket van
zo'n 30 euro een grote steun, die juist
in de wintermaanden dankbaar wordt
ontvangen.

Uw gift ontvangen wij graag via
NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. Stichting Children’s Relief
ov.v.voedselpakketten




Een gezegende plek voor 44 Kinderen - liefde, zorg en volharding in de kleuterschool

Juf Lacra vertelt...

Dit jaar zijn er 44 kinderen ingeschreven op onze kleuterschool, verdeeld over twee groepen. De kinderen komen uit zeer
verschillende gezinssituaties. Sommigen hebben een redelijk stabiele economische achtergrond, maar velen groeien op
in armoede of in gezinnen waar alcoholmisbruik en agressie voorkomen. Een van deze kinderen is de kleine Darius, wiens
vader gewelddadig is en wiens moeder kampt met psychische problemen. dringend hulp nodig hebben.”

Daarnaast hebben we dit jaar ook kinderen met beperkingen in onze groepen: twee jongetjes en één meisje met autisme.
De jongens hebben een ernstige vorm van autisme; het meisje bevindt zich binnen het bredere autismespectrum.

Waarom ouders voor onze kleuterschool kiezen

Veel ouders kiezen bewust voor
onze kleuterschool vanwege het
warme en veilige klimaat dat wij
proberen te creéren - een plek
waar kinderen zich geaccepteerd,
begrepen en gewaardeerd voelen.
Ook de goede schoolresultaten
spelen een rol: leerkrachten van de
basisscholen vertellen ons vaak dat
kinderen die onze kleuterschool
hebben bezocht duidelijk opvallen
in vergelijking met kinderen uit
andere kleuterscholen.
Grote uitdagingen - praktisch én financieel
Ook de eerste weken van dit schooljaar waren zwaar. Veel nieuwe kinderen
komen binnen zonder positieve opvoeding van thuis en missen basisgedrag.
Ze reageren vaak niet wanneer we hen aanspreken, weigeren aan tafel te
eten, tekenen op muren of scheuren boeken kapot. Zodra we even wegkijken,
gooien ze met speelgoed of laten spullen overal liggen. Slaan en bijten komt
voor, hygiéneregels kennen ze nauwelijks, en hun aandachtsspanne is vaak
niet langer dan vijf tot zeven minuten.

God zij dank hadden we mooi weer, zodat we de kinderen vaak mee naar buiten
konden nemen. De speeltuin is voor hen een enorme zegen - ze voelen zich daar
vrij en willen nauwelijks terug naar binnen. Vooral de Roma-kinderen verkiezen
het buitenleven; voor hen is de open lucht een plek van rust en veiligheid.
Sommige families zijn zelfs teruggekeerd uit Engeland omdat hun kinderen zich
daar niet konden aanpassen aan het strakke schoolsysteem.

Verandering zichtbaar geworden

Na zeven weken zien we duidelijke vooruitgang. Rust, structuur en liefde
beginnen vruchten te dragen. Deze week organiseren we het programma
“School anders”, met activiteiten zoals:

Weerbaarheid en het bestrijden van discriminatie, pesten en sociale
vaardigheden. Maar ook Pottenbakken, natuurwandelingen en “Gezonde
levensstijl — fruit en groenten als bron van vitaminen ” komen aan bod.

De activiteiten zijn afgestemd op kansen en uitdagingen die we in de groepen
signaleren.

In de jongste groep hebben we vijf agressieve kinderen, waardoor we extra
inzetten op vriendschap en positief gedrag. Veel kinderen nemen door hun
thuissituatie vooral snoep en snacks mee, daarom gaven we een les over
gezonde voeding, die enthousiast ontvangen werd. We zouden graag met
de kinderen een theater of een maatschappelijke voorziening bezoeken,
maar hiervoor is extra financiering nodig.

Toch overheerst dankbaarheid: voor de plek die God via sponsors mogelijk
maakte, voor de goede band met ouders en voor de kinderen die aan ons
zijn toevertrouwd. Elke activiteit begint met een kort Bijbelverhaal, zodat
zij Gods liefde leren kennen. Hoewel we idealiter kleinere groepjes zouden
hebben, werken we vaak met 19-20 kinderen per klas. Maar God geeft ons
dagelijks de kracht, wijsheid en volharding om dit werk te doen!

Uitnodiging Nieuwjaarontvangst 10 januari 2026

Dat is niet aan ons te danken,
maar aan de liefde en zegen van
God. Ik geloof dat deze plek door
Hem gezegend is. Want hoewel we
vaak voor moeilijke uitdagingen
staan - zoals dure vereisten vanuit
de overheid of het ontbreken

van voldoende budget om te
functioneren volgens de officiéle
normen - hebben we steeds weer
ervaren dat God op het juiste
moment uitkomst biedt.

Hulp gevraagd - Hout voor
kleuterschool “Het Vuurvliegje”

Dit jaar hebben we geen brandhout
meer beschikbaar om het gebouw te
verwarmen. In Slobozia moeten we
vanaf oktober al stoken, omdat de
nachttemperaturen dan al kunnen
dalen tot -2 graden.

Voor de komende winter is er
daarom dringend brandhout nodig
om de kleuterschool Het Vuurvliegje
in Slobozia warm te houden.

Het benodigde bedrag is € 2.800,-

Wilt u helpen om de kinderen een
warme en veilige winter te geven?
Dank u voor uw liefde, vrijgevigheid
en gebed!

Uw gift voor dit project is bijzonder
welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. Stichting Children’s Relief
o.v.v. Kachelhout - Slobozia

Wij nodigen u al vast van harte uit op zaterdag 10 januari. Vanaf 10.00 uur verwelkomen wij u met koffie in de
Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 90, Krimpen a/d Lek. U kunt zich voor de lunch aanmelden via info@childrensrelief.nl.
Voor meer info bel 0180-521 966. Noteer dus al vast in uw agenda! Wij zien ernaar uit u persoonlijk te ontmoeten!

Stichting Children’s Relief
is verbonden met
OostEuropa Zending /
Christian Care East West
Postbus 2026, 2930AA Krimpen a/d Lek
Tiendweg 9, 2931LC Krimpen a/d Lek

+31(0)180-521 966
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl
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IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84 |BIC (Swift) Code: INGBNL2A
IBAN: NL38 RABO 0133 3766 99 | BIC (Swift) Code: RABONL2U

t.n.v. Stichting Children’s Relief, Krimpen a/d Lek





